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Dagelijkse en bijzondere vieringen

Dagelijkse vieringen
Maandag tot en met zaterdag 8.00 uur, 
Kruisherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Woensdag 9.00 uur, 
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering (niet op 21 en 
28 augustus, 4 en 11 september)

Bijzondere vieringen
Vrijdag 2 augustus, 9.00 uur, 
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste vrijdag 
van de maand

Vrijdag 9 augustus, 9.00 uur, 
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Tere-
sia Benedicta van het kruis (Edith Stein)

Donderdag 15 augustus, 9.00 uur, 
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest 
Maria ten Hemelopneming

19.00 uur, Loudesgrot Katwijk, 
Eucharistieviering Hoogfeest Maria ten Hemelopne-
ming m.m.v. parochiekoor Katwijk en De Maasklan-
ken

Even tijd voor wat bezinning?
In	1952	schreef	Ed	Hoornik	een	prachtig	gedicht	over	twee	centrale	woorden	in	onze	taal,	

de	woorden	hebben	en	zijn.	Maar	het	gedicht	gaat	verder	dan	die	woorden,	
het	laat	eigenlijk	twee	fundamenteel	verschillende	manieren	van	leven	zien:

Op	school	stonden	ze	op	het	bord	geschreven,
het	werkwoord	hebben	en	het	werkwoord	zijn;
hiermee	was	tijd,	was	eeuwigheid	gegeven,

de	ene	werklijkheid,	de	andre	schijn.

Hebben	is	niets.	Is	oorlog.	Is	niet	leven.
Is	van	de	wereld	en	haar	goden	zijn.
Zijn	is,	boven	de	dingen	uitgeheven,
vervuld	worden	van	goddelijke	pijn.

Hebben	is	hard.	Is	lichaam.	Is	twee	borsten.
Is	naar	de	aarde	hongeren	en	dorsten.
Is	enkel	zinnen,	enkel	botte	plicht.

Zijn	is	de	ziel,	is	luisteren,	is	wijken,
is	kind	worden	en	naar	de	sterren	kijken,
en	daarheen	langzaam	worden	opgelicht.

Hoornik	was	een	man	die	erg	met	mensen	betrokken	was.	Hij	heeft	zelf	in	zijn	leven	de	diepst	
denkbare	ellende	doorgemaakt	tijdens	zijn	gevangenschap	in	Dachau,	die	hij	overleefde,	

en	had	daarna	nog	meer	oog	voor	de	diepten	van	het	menselijke	bestaan.	
Daarover	wist	hij	aangrijpende	gedichten	te	schrijven,	en	dit	is	daarvan	wel	één	van	de	allermooiste.	

In	een	paar	zinnen,	en	met	maar	enkele	beelden,	weet	hij	de	tegenstelling	tussen	het	tijdelijke	
en	het	eeuwige	op	te	roepen.	Hebben	is	een	tijdelijke	zaak,	maar	zijn	gaat	door	tot	in	eeuwigheid.	
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